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Het 'Onze Vader'

Dit is het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde
bidden'. Je vindt het in MattheUs 6:9-1

Onze Vader die in de hemelen zijt.

Uw naam worde éehe//igd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aa
seef ons heden ons dagelijk

vergeef ons onze schulde
oals ook wij onze schulde

oidt ons niet in verfbe
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