
LEARN
CHALLENGE

WE WALK ALONGSIDE THOSE WHO WALK ALONE 

Ken jij Jezus echt?
Mike Frost zegt: 'Waar je vol van bent, daar praat je over. Waarom kunnen christenen
Jezus niet qouten en regelmatig verhalen over hem delen met mensen om hen heen?'
Jezus zegt: 'Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in Mij geloven: Ze zullen
altijd vol levend water zijn’. Er zijn van die mensen die gewoon niet kunnen stoppen
met te praten over Jezus. Zelfs niet als ze vervolgd worden. Hoe zit dat? En hoe
werkt dat vandaag? Ken je zulke mensen? 
Spreken over Jezus op een natuurlijke manier. Omdat Hij je leven is. Hoe werkt dat
bij jou? Hoe kan je hierin groeien?
Ken je de serie 'The Chosen' al? Een aanrader als je jezelf verdiept in het leven van
Jezus. Is het belangrijk de Evangeliën al te kennen als je deze serie kijkt? Waarom
wel/niet?

Week 1: INSTRUCTIE

Je houdt van Jezus. Je weet dingen over Jezus uit de Bijbel. Maar ken je Hem echt? In
deze challenge dagen we je uit om je leven nog meer te laten vormen en scherpen door
het leven en de lessen van Jezus. Door de Meester zelf. Hoe zou je antwoord kunnen
geven op de vraag: ‘What would Jesus do?’ zonder dat je ondergedompeld bent in Jezus
zelf? We dagen je uit om de Evangeliën te kennen. Om alles te weten wat Jezus deed en
zei en om je leven daardoor te laten vormen. Hoe leefde Hij? Met wie trok Hij op? Welke
opdrachten gaf Hij?

Zet vanaf vandaag elke week 1 moment apart om tijd te nemen om met Jezus alleen te
zijn en zo Zijn verhaal in te gaan. Dit doe je door in een van de Evangeliën te duiken. Om
je gedachten, bijvoorbeeld een uur lang, helemaal met Hem te vullen en gevormd te
worden door Zijn voorbeeld. Als je connect met mensen om je heen, hen zegent, met
hen eet, met hen praat en bouwt aan relatie, willen we dat je ‘als vanzelf’, op een
natuurlijke manier gaat praten over Jezus. Gewoon omdat je zo vol bent van deze Man
van wie je houdt. Je held en de enige op Wie je meer zou willen lijken. Het is alsof je
overstroomt. Omdat Hij alles voor je is. Hij is degene door wie je jezelf laat vormen en
op wie je steeds meer wilt gaan lijken.

WEEK 1: VERDIEPING
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Hoe voed jij jouw liefde voor de Heer Jezus?
Hoe vul jij je gedachten met waarheid?
Wat betekent het voor jou Jezus te gehoorzamen en te volgen op alle terreinen van
je leven? Denk bijvoorbeeld aan de dingen die genoemd worden in de video: de
manier waarop we bijvoorbeeld (aan)bidden, eten of vasten, geld (uit)geven, onze
(vrije) tijd besteden, voor onszelf zorgen en met anderen omgaan. Enzovoorts.
Over welk terrein van je leven leer jij deze week heel specifiek wanneer je je in de
Evangeliën duikt en stilstaat bij het leven van Jezus? Kies 1 ding uit en ga daar
concreet mee aan de slag.

Week 2: INSTRUCTIE

Met welk Evangelie ben jij aan de slag gegaan? Zie je Jezus? Wat doet dit met je? Hoe kan
het leven van Christus in jou en door jou heen vermenigvuldigd worden? Verlang je
ernaar dat anderen Hem leren kennen?

David Platt schrijft in het boek 'Hoe volg ik Jezus het komende jaar?':

"Jezus volgen is Jezus geloven. En om Jezus te geloven moeten we naar Hem luisteren. Het leven van een discipel is
het leven van een leerling. We luisteren voortdurend naar de woorden van onze Meester. Terwijl Hij ons door Zijn
Woord onderwijst, verandert Hij ons in de wereld. Als discipelen van Jezus moeten jij en ik onze gedachten
daarom bewust vullen met Zijn waarheid. In de woorden van Paulus: “Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets
prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Filippenzen 4:8). En terwijl we onze gedachten richten op goddelijke dingen,
bewaren we ons hart voor werelds denken. En hoe meer we Christus door Zijn Woord horen en kennen, hoe
meer we Hem in deze wereld zullen eren en van Hem zullen genieten.”

Schrijf de komende weken een persoonlijk plan. Hoe wil jij de komende maanden meer
van Jezus leren en met anderen delen van Wie Hij is?

Kies ervoor om komende tijd je gedachten bewust te vullen met Zijn waarheid. Schrijf op
waar het lezen van de Evangeliën je toe aanzet en geef dit concreet handen en voeten.

WEEK 2: VERDIEPING

Bekijk de video voor meer inspiratie.
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Jezus volgen is Zijn gemeente lief hebben. Hoe laat jij Gods liefde zien als lid van een
gemeente? Ben jij toegewijd aan een plaatselijke gemeente waar je je leven deelt
met andere volgelingen van Jezus?
Waar kun jij het beste discpelen maken uit alle volken?
Waar zijn de herders die je vol vertrouwen kunt volgen omdat ze Gods Woord
duidelijk onderwijzen en uitleven?
Waar zijn de mensen die jij gaat dienen en aan wie je je onderwerpt als discipel van
Jezus?
Wat zijn de dingen die je kunt doen om het lichaam van Christus (en jezelf) op te
bouwen? Zijn er bepaalde mensen die je op een specifieke manier kunt dienen?
Wat ga je doen om je leven neer te leggen voor de mensen in je gemeente?
Wat ga je doen om er zeker van te zijn dat er mensen zijn die toezien op jouw leven
in Christus en die bereid zijn om je terug te trekken als je van Hem af begint te
dwalen?

Week 3: INSTRUCTIE

Schrijf de namen van drie, vier (of misschien tien) ongelovigen op die God in jouw leven
geplaatst heeft. Begin specifiek voor hen te bidden tot God dat Hij hen door de kracht
van Zijn Geest tot de geloof in Jezus brengt. 

En als je deze week weer een moment in de evangeliën duikt, kijk dan hoe je, zoals
David Platt zo mooi zegt, de draden van het Evangelie kan verweven in het tapijt van je
alledaagse contacten en gesprekken. Hoe kun jij dat doen in de context waar je leeft,
werkt of sport? Denk aan de namen die je opgeschreven hebt. Hoe kun je bewust over
Gods karakter, de zondigheid van de mens, Christus voorziening en over de noodzaak
om daarop te reageren, spreken? Bid je elke morgen om genade om deze
Evangeliedraden de hele dag door je gesprekken te verweven? Kun je elke dag bewust
zoeken naar mogelijkheden om de waarheden van het Evangelie te delen? Let op of
God je mogelijkheden geeft om het Evangelie te delen en iemand uit te nodigen om te
vertrouwen op Christus. Dank vandaag voor de mogelijkheden die Hij je deze week gaf
en nog zal geven om Jezus liefde en genade door te geven aan mensen om je heen.

WEEK 3: VERDIEPING
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Is het gelukt om deze maand elke week een moment te nemen om jezelf onder te dompelen
in de Evangeliën? In Jezus Zelf?
Welke dingen raken je als je zo bewust met Hem optrekt?
Hoe verandert dit jouw leven van elke dag en de manier waarop je optrekt met je jonge
broer of zus en met andere mensen in je omgeving?
Hoe ben jij een discipelmaker? Hoe verspreid jij Jezus licht onder de heidenvolken? Hoe bid
je voor hen? Hoe geef je voor de volken? Bezoek je hen? Ongeacht waar je op dit moment
woont en leeft, hoe heeft jouw leven invloed op elk volk, elke stam en elk taal in deze wereld?
Deel je ervaringen van afgelopen maand in je groep van 5. Wat zijn de manieren die jullie
helpen om jezelf steeds opnieuw weer onder te dompelen in de Evangeliën? Hoe blijven
jullie scherp en alert? Let op: het doel van deze gewoonte is niet om steeds meer te weten,
maar om te bouwen aan je relatie met de Heer Jezus en daar doorheen steeds meer op
Hem te gaan lijken :)

Week 4: INSTRUCTIE

Denk na over manieren waarop jij betrokken kunt zijn bij de verspreiding van Gods heerlijkheid
tot de einden van de aarde (Mattheüs 28:18-20). Concrete stappen die je kunt zetten terwijl je je
leven elke week verder spiegelt aan het leven van Jezus.

Heb jij je hele leven aan Jezus gegeven? Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd: “Here God, hoe
wilt U dat ik aan de volken geef?” “Hoe wilt U dat ik naar de volken uitreik?” “Wilt U dat we hier
zijn of naar het buitenland verhuizen om Uw licht te verspreiden?”

Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed
voor Hem neerlegt. Als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar
we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van
Zijn naam.

Bid hartstochtelijk dat Jezus Koninkrijk komt en dat Zijn wil gedaan wordt over de hele aarde.
Geef bewust. Welke activiteiten en prioriteiten die eerst zo belangrijk leken, verbleken in
vergelijking met de fysieke behoeften van verhongerende broers en zussen en de geestelijke
noden van de onbereikte zielen over de hele wereld? Maak een concreet plan om te offeren en
uit te geven omwille van de volken.

WEEK 4: VERDIEPING
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